
 

 

 

 Reisverslag  
Moezelreis naar Kröv 

Van vrijdag 19 juli tot en met vrijdag 26 juli 2024  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Dag 1 
We vertrekken om half 1 vanuit een regenachtig Arnhem. Iedereen is ruim op 

tijd aanwezig en tot Eindhoven gaat de reis ondanks de drukte van de 
Nijmeegse vierdaagse met een viertal kleine op houdingen gesmeerd. 

Maar dan belanden we in een onverwachte file door een ongeluk waardoor we 
meer dan een uur vertraging hebben. Gelukkig heeft iedereen de lunch voor 

onderweg meegenomen. Het wordt wel steeds zonniger en we rijden tenslotte 
het Moezeldal in bij Kröv. En dan moeten we nog de berg op naar het 

Landalpark Mont Royal 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

We zijn aan de late kant, de friettent is om de hoek dus het diner is snel 
geregeld. We vormen meteen een gezellige groep en met drankjes en hapjes  

kletsen we op het terras in de avond al heel wat af 
 

 
 
 

We zijn met zes gasten en twee begeleiders en van links naar recht zitten aan 
tafel Jan Michel, begeleider Wim, Niels, Jeroen, Lianne en Saskia. Begeleidster 
Gerda maakt de foto dus staat er hier niet op. De foto hieronder is daarom wat 

groter uitgevallen. 
 

 
 



 

 

 

Dag 2 
We hebben samen met de deelnemers een programma voor de komende week 

gemaakt en iedere ochtend plakken we het programma op de deur van de 

huiskamer 

                 
 

Zaterdagochtend na het kopen van de kaarten gaat Wim met Michel (voor de 
taart waarop hij wil trakteren) en Niels (voor de boodschappen die hij nodig 
heeft voor de nasimaaltijd die hij wil bereiden) naar de dorpswinkel voor de 

dagelijkse boodschappen. Dit kost veel tijd en daarom ontbijten we wat later. 
Jeroen, Niels en Lianne gaan zwemmen, Michel rust uit en Gerda blijft bij Saskia 

die wat wil bijkomen 

 
    

 



 

 

 

Daarna is het tijd voor de taart van Michel en doet Wim samen met Jan nog 
even een ritje naar het volgende dorp voor de rest van de boodschappen 

 

           
 

 
We zitten in dit park op de mooiste plek, precies in een bocht van de Moezel  

 

 



 

 

 

    
Jeroen                Saskia                    Jan                                   Lianne 

          
Michel                                         Niels                             Gerda                                   Wim 

In de middag gaan we midgetgolven: het is erg warm. Er is een baan met 18 
holes met weinig schaduw maar we houden het allemaal vol en we hebben een 

winnaar  
 

 



 

 

 

           
 

     
 

     



 

 

 

 

                 
Niels maakt met behulp van de begeleiders een heerlijke fruitsalade 

 

                              
De dames willen er verzorgd uitzien dus dat wordt geregeld 

 
In de avond zit iedereen bekaf op de mobiel 

 

 
 



 

 

 

Dag 3 
Vanmiddag gaan we naar een wildpark, we rijden door een prachtige omgeving 

met schattige dorpjes, over en onder de verschillende bruggen die de dalen 
overspannen en bereiken Daun 

 

  
 

               
 

 
 

Hier is een natuurpark waar we in de auto kunnen rondtoeren en af en toe bij 
een voederplaats mogen uitstappen om de dieren te voeren en te aaien, dit is 

voor iedereen een succes 
 

 



 

 

 

          
 

   
 

        



 

 

 

 

 
 

     
 



 

 

 

 
 

   
 

Tussen de bomen spotten we, rijdend door een heel mooi park, nog de 
verschillende dieren zoals het everzwijn wat zich niet vaak laat zien 

 

 



 

 

 

We zijn ruim op tijd voor de vogelshow die leuk gepresenteerd wordt door de 
valkenier en die de vogels vlak langs je heen laten vliegen. Jeroen mag de arend 

vasthouden en wij allemaal een kleine uil 
 

      
 
 

         



 

 

 

         
 
 

                 
 
  
 
 

            
 



 

 

 

 
 

Na dit alles is het tijd voor een versnapering maar we zijn nog niet klaar met 
het dagprogramma, we gaan nog naar de apentuin 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

                    
  

                                                                         



 

 

 

             
 

Resultaat na een gezellige avond 
 

 

Op maandag  Dag 4 willen we naar Cochem maar we worden gehinderd door 

een vuilniswagen die een gigantische berg huisvuil komt ophalen 
 

 
 



 

 

 

We kunnen in de buurt van de vertrekplaats van de rondvaartboot parkeren en 
nemen daarom de eerste afvaart 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
De wolken trekken samen, het wordt wat fris, maar er komt gelukkig geen 

regen en na de vaart gaan we winkelen om de souvenirs aan te kopen.  
We maken er weer een dolle boel van 

 

                            
 

          



 

 

 

             
 

We drinken wat bij het duurste terrasje aan de Moezel, oef dat valt tegen. Wel 
een mooi plekje met een leuk stel deelnemers 

 
 

 
 
 
 

      
 



 

 

 

 
 

        
 

Het is tijd om te gaan, nog een laatste blik op Cochem 
 

 



 

 

 

Dag 5 

 
 

Iedereen houdt van een yoghurt ontbijt dus dat is gemakkelijk en snel klaar, 
soms komt er nog een boterham bij, we zijn heel eensgezind. 

We doen rustig aan want het is regenachtig en eerst lopen we nog even langs 
Bollo de beer en dan wordt er gezwommen door de liefhebbers  

  

               
 

 



 

 

 

  
 

We eten de taart van Jan die ook jarig is geweest en dan trekken we onze 
wandelschoenen aan. We willen naar beneden lopen naar het dorp Wolf wat 

onder ons in het dal ligt 
 

 
 

Volgens de richtingaanwijzer is het slechts 2 km dus dat moet lukken 
 

     
 



 

 

 

  
 

Al snel loopt het pad via veel bramenstruiken en brandnetels dood bij een 
grote omgevallen boom en weten we het niet meer. Het dorp ligt beneden 

maar er is geen weg en Niels ziet ineens boven ons de huisjes van het 
Landalpark dus besluiten we naar boven te klimmen om een pad te vinden. 

Saskia en Lianne slaken een oerkreet dat het ons gelukt is 
 
 

  



 

 

 

De opluchting is groot als we weer boven zijn en Wim gaat ons busje halen. We 
willen toch echt nog naar Wolf wat een rustique dorpje is en waar we lekkere 

broodjes willen halen 

 
 

               
Het dorp is authentiek met weinig toeristen, weliswaar geen bakker te vinden 

maar we hebben wel een mooi zicht op de berg waarlangs met veel moeite 
omhoog geklommen zijn 

 



 

 

 

We zijn nog niet thuis of een hevig onweer met regen breekt los , wat hebben 
we een geluk gehad 

 

 
 

 

In de avond maakt Niels met de al eerder ingekochte ingrediënten een 

alternatieve nasimaaltijd want het blijkt dat in Duitsland nauwelijks 

Indonesische producten te koop zijn. Iedereen geniet vooral door de pan van 

pindakaas gemaakte satésaus 

 
 

 

             



 

 

 

Dag 6 
 

De dag begint weer met het yoghurt ontbijt en het zwembad voor degenen die 
dat willen 

 

 
 
 

     
 

 
De plannen voor deze dag zijn rustig en ja ook hier is het mobieltje helemaal 

ingeburgerd 
 

      
 
 



 

 

 

 
Het plan is om langs de helling het voetpad langs de wijngaarden te volgen 

Wim brengt ons naar het begin en Jeroen houdt hem gezelschap 
De route is gemakkelijk en verder gaat iedereen mee. De wijngaarden liggen er 

prachtig bij het is hier wonderschoon 
 

 

        
 
 
 
 

      



 

 

 

   
 
 

                     
 

 

          



 

 

 

                                            
 

                        
Jan en Michel klimmen rap naar boven waar het busje op hen wacht en ons 
groepje loopt terug want het wordt toch te ver en de willen nog naar Kröv 

 

 



 

 

 

Er worden nog wat inkopen gedaan bij een snuistereienwinkeltje, we lopen een 
stukje langs de rivier en door het dorp, kopen een heerlijk ijsje en reserveren 

bij een eettentje waar we de laatste dag willen dineren 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

      
 
 



 

 

 

 
We gaan met de huifkar met tractor ervoor en tot onze verrassing is het een 

wijntoer waarbij we bij iedere stop uitleg en een slokje krijgen van de eigenaar 
van dit gebied 

 

         



 

 

 

 
 

                              
Wat een geslaagde dag, we hebben allemaal heel erg genoten 

 

 



 

 

 

Dag 7 

 
 

 
De vakantieherinnering wordt vandaag uitgedeeld tijdens het ontbijt want daar 

is morgenvroeg geen gelegenheid meer voor 
 

  



 

 

 

We gaan zoveel mogelijk inpakken voor de terugreis, doen nog wat spelletjes 
en ruimen op. Nemen afscheid van het park en Bollo de beer. 

’s Avonds relaxen op het terras 
 

            
 
 

                                                           
 

 



 

 

 

Michel bakt de beloofde pannenkoeken met appel 

                                  
 

       
 

De laatste verhalen worden uitgewisseld en we toosten op een heel gezellige 
en geslaagde vakantie 

 

 



 

 

 

Dag 8 
 

 
 

We vertrekken vroeg, eten de laatste restjes van de pannenkoeken, yoghurt en 
muesli en verlaten een regenachtig Duitsland. We bereiken voor de lunch een 

zonnig Nederland waar we nog van een uitstekende lunch genieten en zijn 
precies op tijd terug in Arnhem. Dank allemaal voor deze bijzondere reis.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 


